NIEUWE TESTAMENT — beelden (zie ook e-mail Ton Besterveld) 26-8-2015
Het zou gaan om afbeeldingen (niet per sé illustraties), die voorafgaan aan de
evangelién, de handelingen, de brieven en de openbaring. In totaal dus 7, die
een reeks vormen en die iets weergeven van de inhoud die erop volgt.

=

Dus bij Matthels de aansluiting aan de Joodse traditie, de architectuur,

de vervulling van de belofte.

2. Bij Marcus het nieuwe, de dynamiek, de zonnekracht, het strijdbare.

3. Bij Lukas de weg, de veelkleurigheid, de genezende kracht, het
menselijke.

4. BijJohannes het sprekende, de directheid, het onthullende, de ik-kracht.

5. Bij de Handelingen het vertellende, het groeiende, het praktische.

6. Bij de brieven de verscheidenheid, het zoekende, de grootsheid en de
aardse realiteit.

7. Bij de openbaring het toekomstige, het kosmische, de finale.

Eigen aantekeningen:

De 7 IK BEN uitspraken

Omdat ik een ingang zoek om mij met het N.T. te verbinden, zonder eerst het
intellectuele aan te spreken, heb ik gekozen mij uiteen te zetten met beelden die
voortvloeien uit de zeven IK BEN woorden (evangelist Johannes).

‘Tk ben het brood des levens’ (6:35) voeding (het praktische, het groeiende?)

‘Tk ben het licht van de wereld’ (8:12) licht (Ik-kracht?)

‘Tk ben de deur der schapen’ (10:7) veiligheid (de genezende kracht, het menselijke?)
‘Tk ben de goede herder’ (10:11) goedheid (zorg, bescherming + aardse realiteit?)

‘Tk ben de opstanding en het leven’ (11:25) eeuwige levenskracht (Het zich voortdurend

vernieuwende, maar ook het toekomstige, Openbaring?)

‘Tk ben de weg, de waarheid en het leven’ (14:6) richting — wijsheid, kennis (verbinding met

oudere (joodse) wijsheid?)

‘Tk ben de ware wijnstok’ (15:1) diepte, levende verbinding, ook met de aarde (de directheid?)



de weg of de deur




Weg, waarheid,, leven



opstanding



Licht der wereld (I)



Licht der wereld (I1)



Zie ook foto’s 10/8, 11/8, 12/8- 2015






weg (IV)



wijnstok






opstanding

opstanding (2° versie)



opstanding 3¢ versie



Opstanding (IV)



De goede herder



Brood des levens



